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           Leeuwarder Vogelvrienden 
 

Lieve vogelvrienden en vriendinnen, 

 

Vandaag geen update over onze kerstshow, zoals eerder gemeld hebben we dit jaar ook geen show, erg 

teleurstellend.  

 

Ik zit net voor de persconferentie waarin weer teleurstellende berichten worden gegeven over de 

ontwikkeling van het virus. Hierin wordt bevestigd dat ons besluit de show af te lassen een terecht en goed 

besluit is. Het wordt dus weer een sobere kerst, ik spreek de wens uit dat ondanks alle beperkingen jullie 

fijne dagen mogen beleven. 

 

Naast de sombere berichten hebben we ook leuk nieuws, de organisatie van het reisjes is zo goed als rond. 

Alleen het aantal deelnemers is nog niet exact bekent. De teller staat nu op ongeveer 30 deelnemers. 

 

Onderstaand het programma voor 13-14 en15 mei 2022. 
 

Vertrekplaats : Leeuwarden 

Locatie : Scantrihal 

Adres : Orionweg 10 

 

Bestemming : Alphen aan den Rijn 

Locatie : Van Der Valk hotel Avifauna 

Adres : Hoorn 65 

Programma : 3 daagse Rotterdam, Avifauna 

 

Reis beschrijving: 

Vrijdag 13 mei 2022. 

07:50 uur Bus staat voor. 

08:00 uur Vertrek naar Rotterdam. 

11:30 uur Aankomst bij Spido te Rotterdam. 

11:45 uur Vertrek haven rondvaart Rotterdam - duur 75 minuten. 

13:00 uur Einde Rondvaart. 

13:15 uur Vertrek naar de Markthal. 

13:30 uur Aankomst Markthal - Vrije tijd. 

17:00 uur Vertrek uit Rotterdam naar Hotel v/d Valk Avifauna. 

18:00 uur Inchecken hotel. 

19:00 uur Driegangendiner 

 
Zaterdag 14 mei 2022. 

08:00 uur Vanaf deze tijd kunt u ontbijten in het hotel. 

11:45 uur Rondvaart door het Groene Hart - duur 75 minuten. 

13:00 uur Einde rondvaart en vrijetijd in het vogelpark Avifauna. 

17:00 uur Lopend naar het hotel voor een borrel en aansluitend het diner. 

19:00 uur Driegangendiner. 

 

Zondag 15 mei 2022. 

08:00 uur Ontbijten en uitchecken. 

09:15 uur Vertrek met de bus naar Hoorn. 

10:15 uur Aankomst bij de stoomtram station te Hoorn. 

10:40 uur Vertrek van de Stoomtram van Hoorn naar Medemblik. 

12:00 uur Aankomst Medemblik. 

13:00 uur Start lunch aan boord. 

13:20 uur Vertrek museumschip van Medemblik naar Enkhuizen. 

15:00 uur Aankomst te Enkhuizen met aansluitend vrije tijd. 

17:30 uur Vertrek uit Enkhuizen naar een restaurant in de omgeving. 

18:00 uur Driegangendiner. 

19:30 uur Vertrek naar Leeuwarden. 

21:00 uur Aankomst Leeuwarden. 

 

 

 

 

 

 



 

           Leeuwarder Vogelvrienden 
 

Inbegrepen: 

⦁ Vervoer per comfort class touringcar. 

⦁ Begeleiding van ervaren chauffeur. 

⦁ Eventuele parkeerkosten. 

⦁ Maaltijden (ontbijt,lunch en diner) van de chauffeur. 

⦁ Overnachtingen van de chauffeur in 1-persoonskamer met douche en toilet. 

⦁ 2 x overnachtingen Van der Valk hotel Avifauna**** op basis van een 2 persoonskamer. 

⦁ 2 x ontbijtbuffet Van der Valk hotel Avifauna. 

⦁ 2 x driegangendiner Van der Valk hotel Avifauna. 

⦁ Toeristenbelasting 

⦁ Entree vogelpark Avifauna gedurende het verblijf 

⦁ Havenrondvaart Rotterdam, duur 75 minuten 

⦁ Bezoek Markthal. 

⦁ Rondvaart door het Groen Hart, duur 75 minuten. 

⦁ Stoomtramrit Hoorn-Medemblik. 

⦁ Lunch aanboord museumschip. 

⦁ Overtocht Medemblik-Enkhuizen met museumschip. 

⦁ Afscheidsdiner. 

 

Niet inbegrepen: 

⦁ 1 persoonskamer toeslag - € 105,- per kamer voor 2 nachten. 

Indien u kiest voor een 1 persoonskamer dient u rekening te houden met deze toeslag. 

 

Prijs per persoon: 

30-34 € 355,- 
35-38 € 345,- 
39-42 € 335,- 

De vereniging draagt per deelnemer € 150,-- bij in deze kosten. 

 

Om een beetje sfeer te proeven neem een kijkje op onderstaande links. 

https://www.vandervalkavifauna.nl/ 

https://www.stoomtram.nl 

 

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om te sparen voor deze reis dan kan dit. U kunt dit aangeven bij 

de penningmeester@leeuwardervogelvrienden.com dit kan in 8 termijnen van 25 euro per maand, en het 

resterende bedrag in de 9e maand. Te beginnen in januari. 

 

Aanmelden voor het reisje kan tot 1 februari 2022. 

 

Zijn er nog vragen of speciale zaken, schroom dan niet om te bellen of te mailen. 

 

Het bestuur wens een iedere een fijne kerst en een zeer gelukkig nieuwejaar en wij hopen u in januari op 

onze jaarvergadering weer te ontmoeten, maar hier komen we medio januari uiteraard op terug.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacob Smink 

 
 

https://www.vandervalkavifauna.nl/
https://www.stoomtram.nl/
mailto:penningmeester@leeuwardervogelvrienden.com
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                            Voor al uw feesten en partijen: 
  

                barbecue catering  

 

  DE BURNING BAARCH  

 
 

           www.deburningbaarch.nl 

    

                                            

http://www.deburningbaarch.nl/


Down under….


Nog even over die Jan van Genten. De Engelse benaming is The Gannet. Ook wil ik 
nog opmerken dat je niet persé naar Nieuw Zeeland hoeft te reizen om ze te zien. 
Ze komen ook dichter bij huis voor, namelijk op de Faeröer eilanden en op het tot 
Duitsland behorende eiland Helgoland.


Ik noemde het de vorige keer al even; noteer hotspots voor je reis in NZ. Ik zet hier 
een aantal neer die je niet mag missen.


- Cape Kidnappers

- Walvis safari vanuit Kaikoura

- Tongariro crossing

- Mount Cook

- Milford Sound

- Doubtfull Sound

- White Island

- Stewart Island

- Ulva Island

- Vulkanisch gebied Rotarua

- Museum Wellington


Cape Kidnappers hebben we gehad dus. We gaan even de walvissen achter de broek. Kom je in Kaikoura, 
op het zuidereiland, dan mag je de walvissafari natuurlijk niet missen. Je kunt op de bestemde plek van 

vertrek een ticket kopen. Doe dat op tijd, liefst 
een dag van te voren. Wanner het geen weer 
is om de zee op, krijg je je geld terug. Zijn de 
walvissen er niet dan krijg 80% van je ticket 
terug. Zijn ze er wel dat ben je alles kwijt maar 
zie je wel het grootste dier op aarde. En dat is 
een onvergetelijke belevenis. Er varen drie 
boten, meestal afgeladen met toeristen, de 
zee op naar de plek waar de walvissen zich 
ophouden. Dat is vrij dicht onder de kust bij 
Kaikoura omdat daar een trog in de oceaan zit 
die 3 kilometer diep is. In die trog zitten 
onvoorstelbare hoeveelheden voedsel voor 
deze dieren. Kleine visjes,Krill. Plankton. De 
Walvissen duiken hier naar beneden tot grote 
diepte en komen zo nu en dan boven om een 
frisse neus te halen. Omdat de gidsen op deze 
boten over  peilappartuur beschikken en 

onderling in contact staan, kunnen zij nauwkeurig 
bepalen waar de walvis zit en wanneer die naar 

boven komt. Wanneer de Walvis naar de 
oppervlakte komt dan word je gewaarschuwd en 
de gids geeft dan aan waar je moet kijken. 
Logisch want niemand wil deze aanblik missen. De dieren zijn zo ongeveer 18 meter lang en een paar 
meter dik. Eénmaal boven gaat het blaasgat open en een metershoge fontein water schiet de lucht in. Na 
enige tijd hebben ze het wel bekeken en duiken weer naar beneden. Op dat moment wordt het publiek 



wederom gewaarschuwd. Je ziet de rug krommen en de Walvis begint zijn duik naar de donkere diepte 
waarbij de staart als een imposant wapen als laatste verdwijnt in de golven.

Ja die golven… ja dat is voor sommigen wel eens een probleem inderdaad. Want golven brengen de 
bootjes aan het deinen en niet ieder mens is daar ongevoelig voor. Vooral sommige magen niet. Dus de 
kotszakken bij de hand houden.


Immens grote dieren zijn 
het. Rechts; aan Dolfijnen 
geen gebrek, hele scholen 
zwemmen vooruit bij de 
boot. Denk nu niet dat er 
geen regels zijn voor dit 
soort safari’s. Eén van de 

belangrijkste lijkt de afstand 
te zijn welke in acht 
genomen wordt. Zo’n 50 meter blijven de boten bij de Walvissen 
vandaan. Dat is dus kennelijk een afstand waarbij de dieren zich niet 
ongerust voelen en geen afwijkend gedrag beginnen te vertonen. Stel je 
voor dat deze kolossen zich eefkes onder “ut boatsje” begeve en ut hele 
soatsje even optille. Dan hewwe je kotszakken te min denk ik… Nadat de 
visjes weer in de diepte zijn verdwenen keren de boten terug naar de 
haven en staat er een nieuwe lading klaar.


Tongariro Crossing.


Als je weggaat uit Nieuw Zeeland en je hebt “de crossing” niet gedaan 
dan ben je niet in Nieuw Zeeland geweest. Das wat overdreven vanzelf. 
Maar het geeft wel aan hoe belangrijk het kennelijk is om deze tocht te 
maken. Ook een “tocht der tochten” maar dan dwars door vulkanisch 
gebied heen. Waar het stinkt, dampt, trilt en uiteindelijk toch ook weer 
gevaarlijk is, kan zijn. De grond waarop je loopt is op plekken lekker 
warm, dus “kouwe poaten hest gien last van”. De wandeltocht moet je 
wel goed voorbereiden. Je conditie moet goed zijn, knieën, rug en 
heupen in excellente staat van onderhoud. Anders kinst beter tuus 
blieve… Enkele dagen van te voren al even de weersberichten bekijken 



en een dag van te voren wederom. Zelfs op de dag dat je vertrekt, opletten. Niet eigenwijs zijn en “valt wel 
wat met ju”, nee koppie erbij. Wij kregen toestemming om 5 maart te mogen vertrekken. Op 2, 3 en 4 
maart kregen we geen toestemming in verband met de 
slechte weersomstandigheden. Op 4 maart vertrokken 
we met de auto vanuit Hamilton richting de Tongariro. 
Een rit van dik 200km. Overnachten in een “huuske” en 
s’morgens om vijf uur, het vroor en was nog  pikke 
donker, gingen wij naar het startpunt van de wandeling. 
Er stond ons nog wat te wachten aan kilometers 
omhoog. Tenslotte moet je naar 1900 meter hoogte 
voordat je weer wat afdaalt. En het is uiteindelijk ook 
een tripje van rond de 20km lopen. En de 
omstandigheden van de ondergrond zijn bepaald 
anders dan de hond even uitlaten langs de ouwe 
trambaan… Om zes uur vertrekken we met z’n drieën. 
De eerste paar kilometer is redelijk vlak. Een vlonder zo 
nu en dan, maar dan weer stukken die bevroren zijn en 
spiegelglad. Wat doet un mins hier in godsnaam. Ut sat tuus oek wel lekker bij it kachelstje… Maar goed, 
je bent er aan begonnen dus niet seure.


De overnachting in het gehuurde huisje was perfect. Het ontbreekt aan niets. Vanaf hier dus s’morgens in 
alle vroegte naar de start. Het belooft een stralende dag te worden. De eerste kilometers zijn, zoals eerder 
gezegd, redelijk vlak. Er ligt over een behoorlijke lengte een vlonder i.v.m. erg ruig terrein om op te lopen. 

Veel lava en as en dat zullen we meer aantreffen. 
Het vriest. Het is op plekken spiegelglad. Niemand 
waarschuwt daarvoor, zelf opletten dus. Alert zijn 
en kijken waar je loopt en vooral waar je op loopt.


We zijn net een dik half uur onderweg en ik was er 
al bang voor… enige anale druk begon zich te 
manifesteren aan de achterkant. Das meestal su. 
Ik was er al bang voor. Ik zei tegen die jonge van 
mij “binne hier oek twaletten?” Ja, één zei ‘ie. Is ut 
so feer? Ja man. Verdomme zei ik, eentje 
maar….dat houdt niet over. Binne der firderop ok 
feul rotsblokken die wat strategisch bij 
mekaar legge? Ja die komme der heel 
veel en der is vast plak. Dat is te hopen 
zei 
ik, 

mien 
lêste onderbroek zit nog in de was. Aangekomen bij de 
eerste wc bleek me direct al dat deurlope un prima optie 
was. Een file voor die blikken kast. Wist wachtte? zei mien 
seun. Ik wachtte? Dat wurd mij fataal. We lope deur en dan 
gaan ik straks wel rechts of links uut de flank. En zo is ut 
gaan ok. Man man wat bracht dat een verlichting. Een 
bevalling kin best erg weze, maar dit is feul benauwder, feul 
angstiger oek… Na een kleine tien minuten, ja je mutte eerst 
wel wat te plak, je hewwe vanwege de kou wat meer an. En 
ut hele spul mot oek weer wat te plak zeg maar. Ik voelde 
mij een stuk beter toen ik de aansluiting weer met het 
peloton had. We liepen stevig door tot de crossing. De 
ondergrond was bevroren en op plekken spiegelglad. 
Na enkele kilometers bereikten we de overkant van de 
krater en ging de tocht sterk omhoog. Best wel zwaar 
lopen op lava en as. Rul spul zeg maar. Je glije alle 
kanten op.

Het hoogtepunt op 1900 meter. Vanaf hier nog 13 km 
te gaan… Vanaf hier komen er nog wat vlakke stukken 
maar dan gaat het behoorlijk over de kraterrand naar 
beneden. Dat is best wel link. Want afdalen op krateras 
is gevaarlijk. En is dan ook het traject waar de heli’s 
dan de gevallenen ophalen. Kapotte armen en benen, 

de Crossing. 



soms erger. Dus zeer 
geconcentreerd stap voor 
stap over de as naar 
beneden. Gewoon de tijd 
nemen.

Je komt nog langs een 
aantal warme hotspots. 
Gien last van kouwe poaten 
zeg maar. Ook passeer je 
nog enkele kratermeren. Er 
groeit weinig en ook 
insecten zijn niet te 
bekennen. Wat een 
maanlandschap. Maar een 
zeer mooie ervaring.




De afdaling van 3 kilometer 
is erger dan de klim. Dit is 

niet echt goed voor mijn knieën merk ik. Eénmaal beneden aangekomen 
is het aan te bevelen om voldoende rust te nemen. Mooie tocht dat wel. 
Risicoloos? Nee. Je loopt dwars door een gebied waar acute 
vulkanische activiteit is. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar toch 
gaan tienduizenden mensen deze tocht doen. Je vraagt je van te voren 
niet af “wil ik dit wel”. Nee, je gaat 
en stort je gewoon in dit avontuur. 
Niet beseffend wat er kan 
gebeuren als deze vulkaan tot een 
uitbarsting komt op het moment 
dat er enkele duizenden mensen 
in dit gebied op weg zijn. En dat 
kan gebeuren. Die situatie is 
ontstaan op White Island. Op dat 
eiland kwam de vulkaan tot 
uitbarsting en 20 mensen konden 
niet op tijd wegkomen. Einde 

verhaal. De volgende keer hebben 
we het daar even over. Verbijsterend als je daar bent geweest. Wij 
hebben een aantal uren rondgewandeld op deze bom. Alles ging goed. Maar dat gaat het niet elke keer 
dus….


Ik heb vandaag, dinsdag 14/12 de Turquoisineparkieten naar binnen gebracht. Niet omdat ze last hadden 
van de weersomstandigheden maar van de Grasparkieten. Wat sitte daar toch etterkes bij niet? Gaan die 
turken bij de voerbakjes om wat te eten. Komen er een paar grasparkieten naar binnen en huppakee, der 
bovenop… Dus die arme stakkers komme niet an vreten toe. En het gebeurde niet 1x maar vaak achter 
elkaar. Ik zag het en ging observeren. Uitgevangen dus. Ik voelde aan het borstbeen dat dit al langere tijd 
aan de gang was. Ze waren beide nogal scherp op het borstbeen. Dus een vluchtje vrijgemaakt in het 
kweekhok. Ze zaten er nauwelijks in en stortten zich tegelijk op de voerbak. Dus die mogen de komende 
maanden t/m het voorjaar binnen overwinteren. De kweek met de grasparkieten beperk ik momenteel tot 1 
koppel. Ja je leest het goed, 1 koppel. Van dat koppel zijn alle jongen al verkocht, net zoals vorig jaar. Dat 
is natuurlijk een mooie gedachte, dat de jongen al verkocht zijn voordat ze zelf uitvliegen. Mijn reden is 
echt de situatie waarin we verzeild zijn geraakt. Ik wil niet een hok vol jonge vogels parkeren waar ik 
nergens mee heen kan. Geen beurzen, geen shows, geen hokbezoekers. Dus maar even afwachten hoe 
zich deze crisis in het nieuwe jaar ontwikkeld. En we zien volgend jaar na de zomermaanden wel weer.


Mijn Hollandse Krielen zijn inmiddels ook gearriveerd. Twee trio’s prachtige krieltjes sieren mijn hok. In de 
kleurslag Pastelgrijskoekoek. Een prachtige kleurslag die zeer zeldzaam is. Deze kleurslag is gekweekt 
door de comb. topfokkers Peter en Saskia de Vries in Vierpolders. Waar ligt dat? Ten zuiden van 
Rotterdam. De reis meer dan waard om zulk mooi materiaal op het hok te hebben. Of liever nog: erin…


Komend voorjaar eens kijken of ze aan de praat komen en dat er wat eitjes in de broedmachine kunnen of 
dat zij zelf aan de slag gaan… Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. We zullen het beleven. Hoop ik…




De eieren van de Blauwpatrijs haan en zijn drie Witpatrijs hennen liggen intussen wel in de broedmachine. 
De komende dagen moeten we afwachten of we het proces goed hebben gedaan. Want zo rond 18 
december moeten deze eieren uitkomen. Ze waren alle 20 bevrucht dus dat is positief. Maar dat is geen 
reden dat ze ook uit ei komen. Waarom 20? Ik reken op 19 hanen …… U hoort hoe het afloopt.


Ik eindig met u allen een Fijne Kerst toe te wensen en een gezegend en vooral gezond nieuwjaar 2022.




  

 

 

 

6 

    

 

 

 

 



 

Van Willem Wijkhuizen  

Een tijdje geleden zat ik op mijn gemak een biertje te drinken, toen komt er ineens een heuse piraat 

binnenkwam in het café. Compleet met houten poot, haak aan zijn arm en lapje voor het oog, hees 

hij zich met veel moeite op de kruk naast mij. 

 

Na een tijdje raakten we aan de praat en na een paar pintjes kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer 

bedwingen. "Hoe ben jij nou aan dat houten been gekomen?" vroeg ik. De piraat vertelde een 

spannend verhaal over een wilde zeetocht, waarbij hij in een storm over boord werd geslagen en 

door een haai van zijn been af werd geholpen. Sindsdien dus het houten been. 

 

"En hoe zit het dan met die haak?" De piraat kreeg steeds meer kleur en vertelde over een woeste 

zeeslag waarbij hij, in een zwaardgevecht met een grote zeerover van twee meter, zijn hand verloor. 

 

"Wat een avond", dacht ik hardop en besloot dan ook maar naar zijn oog te vragen. "O, daar heeft 

een meeuw in gescheten", antwoordde de piraat luchtig. Ik was stomverbaasd: "Hoe kan dat nu, daar 

verlies je toch geen oog mee?!" De piraat zuchtte en nam een slok van zijn bier: "Het was de eerste 

dag met de haak! 
 

 

 

Het belang van een grote woordenschat : 

Ik nam onlangs contact op met een oude schoolvriend die tegenwoordig ingenieur is. 

Ik vroeg hem aan welk project hij momenteel werkte. 

Hij informeerde mij dat hij bezig was met aqua-thermische behandeling van keramiek-aluminium-en 

staal in een beperkte omgeving, maar onder strikt toezicht. 

Ik was zwaar onder de indruk. 

 

Tot ik begreep dat hij borden en bestek aan ’t afwassen was, met heet water, onder toezicht van zijn 
vrouw. 

 



 

Een vent in een Mini staat bij het stoplicht naast een Rolls Royce. 

 De bestuurder van de Mini doet zijn raam open en roept naar de bestuurder van de Rolls: 

 "Hé vriend, leuke wagen. Heb je telefoon in je Rolls? Ik heb er een in mijn Mini!" 

 De bestuurder van de Rolls kijkt minachtend naar de Mini en zegt: "Ja, ik heb telefoon." 

 De bestuurder van de Mini zegt: "Gaaf hè? Trouwens heb je ook een ijskast daarbinnen? 

 Ik heb een ijskast hierachter in mijn Mini!" 

 De bestuurder van de Rolls kijkt een beetje verveeld en zegt: "Ja ik heb een ijskast." 

 Bestuurder van de Mini: "Da's te gek man! Hé, heb je trouwens ook tv in je Rolls? 

 Weet je, ik heb een tv achterin mijn Mini!" 

 De bestuurder van de Rolls kijkt nu heel erg verveeld en zegt: "Natuurlijk heb ik tv. 

 Een Rolls Royce is de meest luxueuze auto van de wereld!" 

 Bestuurder van de Mini: "Erg leuke auto! Hé, heb je daar ook een bed? 

 Ik heb een bed achterin mijn Mini!" 

 De bestuurder van de Rolls gaat helemaal over de rooie omdat hij geen bed heeft en snelt er 

vandoor. 

 Hij gaat direct naar de dealer waar hij opdracht geeft om een bed achterin zijn Rolls te laten 

bouwen. 

 De volgende morgen gaat hij zijn auto ophalen en het bed ziet er schitterend uit. 

 Lakens van satijn en koperen versiering. Duidelijk een bed dat in een Rolls Royce thuis hoort. 

 En dus gaat de bestuurder van de Rolls op zoek naar de Mini. 

 Na heel de dag te hebben rond gereden, ziet hij uiteindelijk de Mini staan op een parkeerplaats met 

al de ramen aan de binnenkant beslagen. 

 Hij stapt uit zijn Rolls en klopt op het raam van de Mini. 

 Maar hij krijgt geen reactie. 

 Hij blijft op de ramen van de Mini kloppen en eindelijk steekt de eigenaar zijn hoofd drijfnat naar 

buiten. 

 "Ik heb nu een bed achterin mijn Rolls," zegt de bestuurder van de Rolls arrogant. 

 De bestuurder van de Mini kijkt hem aan en zegt: "Man, moet je me daarvoor uit de douche 

halen?!?!" 
 

 

 

Gisteren zat ik in mijn stamkroeg aan de toog. Plots komt de mooiste vrouw die ik ooit gezien heb de 

zaak binnen. Ik denk na hoe ik ze kan aanspreken, en bestel tenslotte een van de beste flessen 

champagne die het café te bieden heeft. Ik hing er een briefje aan met de vraag of zij deze fles met 

mij wou opdrinken, en liet de fles door de ober aan de vrouw in kwestie bezorgen. 

 

Zij las het briefje, glimlachte naar me, schreef een antwoord op het briefje, en liet de ober me dan 

het briefje terug bezorgen. Op het briefje schreef zij: "Geachte heer, als ik deze fles met u moet 

drinken, moet er zich in uw garage minstens een Mercedes bevinden, op uw rekening minstens een 

miljoen euro staan, in uw broek moet 17 cm steken, en een vakantiehuis op de Canarische eilanden 

zou ook welkom zijn." 

 

Ik las dit wat grinnikend, en schreef terug: "Geachte dame, in mijn garage bevinden zich een Porsche, 

een Ferrari en een Mercedes, op mijn 8 verschillende rekeningen staat telkens meer dan een miljoen 

euro, ik heb vakantiehuizen in Bali, in Rome, in Florida en ook nog ééntje in Zwitserland. 

Maar nooit van mijn leven, zelfs niet voor de schoonste vrouw, laat ik 6 cm verwijderen... Geeft u mij 

de fles maar gewoon terug..." 
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De voordeligste slagerij en de 

beste kwaliteit!             
 

 

Voor een lekker stukje vlees komt u naar              

de Huzumer  slager 

 
❏AN VAN ❙CORELSTRAAT 51  8932 CZ  LEEUWARDEN 

❚EL. 058-2134524 
 

 

 

Voor de commissie lief en leed kunt u terecht bij Siebe de Haan. 

Onze Siebe was zo bereidwillig om deze commissie eventueel samen 

met zijn partner door dik en dun Jannie zich in te zetten als er bij u 

een troost, schouderklopje of gewoon wat te vieren is. 

Maar ze kunnen dat niet ruiken, dus weet u wat over een clublid mail 

naar Siebe en Jannie de Haan dehaan-meijer@hetnet.nl of bel       

058-2127156 en hou ze op de hoogte. 

mailto:dehaan-meijer@hetnet.nl
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DECEMBER 2021 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Postbus 74

4600 AB  Bergen op Zoom

tel.  0164 - 23 50 07

e-mail: info@nbvv.nl

internet: www.nbvv.nl

Aan:

• Besturen van de afdelingen

• Besturen van de speciaalclubs

• Districtsbesturen

pagina 1

“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Afgelasting VOGEL2022

Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022,

Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen mogelijkheden om een 

show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat.

De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te organiseren.

We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien, zowel voor de NBvV als voor de 

standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen.

Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als deelnemer, als vrijwilliger of als 

standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in te mogen schrijven.

Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn.

Namens Werkgroep en Hoofdbestuur,

Klaas Snijder voorzitter

Nieuws m.b.t. keurbriefjes

Tijdens de Technische bijeenkomst van de COM in Istanbul (Turkije) zijn er een aantal wijzigingen in de sectie Pos-

tuurkanaries aangenomen die per september 2022 ook bij de NBvV ingevoerd gaan worden. 

De keurbriefjes van de postuurrassen Glosters, Lancashire, Belgische Bult en de Fife Fancy zijn aangepast in punten 

toekenning in de diverse rubrieken. Dit vanwege het feit om te accentueren welke rubrieken belangrijk (er) zijn bij 

de genoemde vogels. 

Vanwege de afspraak die de NBvV kent, mogen de oude keurblocks van betreffende vogels eerst opgemaakt wor-

den. Hiermee voorkomen we verkwisting van afdelingsgelden. De nieuwe keurbriefjes zullen al wel gedownload 

kunnen worden via de NBvV site. 

Nog belangrijker voor u als kweker is dat het postuur ras Raza Español nu ook in gelijkmatig rood gevraagd wordt 

in alle variaties, in de bestaande klassen. Er komt dus geen uitbreiding of splitsing van klassen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse Bond van  

Vogelliefhebbers wenst u en 

uw naasten  

hele fijne feestdagen en een goed 2022! 

  



  

 

 

 

13 

 

 



Datum Datum Datum KCA folders
zaterdag
15-jan.

 
zaterdag
 12-febr.

  
zaterdag maand. inzameldag maandag 21 mrt.
 12-mrt. 7-feb E.R. Twijnstra - J. van Dijk

 W. Kooij 
zaterdag S. de Haan - J. de Haan
 9-apr.

 
zaterdag

7-mei
 

zaterdag maand. inzameldag maandag 27 juni
11-jun 13-jun E.R Twijnstra - J. van Dijk

 W. Kooij 
zaterdag S. de Haan - J. de Haan

 2-juli.

zaterdag
 30-juli.

zaterdag
27-aug.

zaterdag maand. inzameldag maandag 31 okt.
24-sept. 17-okt E.R. Twijnstra - J. van Dijk

 W. Kooij 
zaterdag S. de Haan - J. de Haan
22-okt.

zaterdag
 19-nov.

 
zaterdag  
 17-dec.  

 

geen inzet

Rooster oud papier inzameling 2022   "LEEUWARDER VOGELVRIENDEN"

Op zaterdag dient U aanwezig te zijn om 9.00 uur op het parkeerterrein aan de Middelzeelaan 

geen inzet
 

tel.: 06-15028369
E. Twijnstra

tel.: 0511-422779

Bij verhindering graag zelf  vervanging regelen. 
Als u op de ophaaldag voor problemen komt te staan kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 
06-43444288. Dit nummer is van de dienstdoende teamleider van OMRIN.

nummer alleen te gebruiken in geval van nood.

M. van Wijngaarden
tel.: 058-2896434

geen inzet

geen inzet

E. Twijnstra
tel.: 058-2125050

Jac. Smink

geen inzetH. Jousma
tel.: 058-2672693

geen inzet

tel.: 058-2127156

W. Kooij
tel.: 06-15028369

geen inzet

geen inzet

E. Twijnstra
tel.: 058-2896434

S. de Haan

geen inzetJac. Smink
tel.: 058-2125050

geen inzet

tel.: 0511-422779

H. Jousma
tel.: 058-2672693

geen inzet

geen inzet

M. van Wijngaarden
tel.: 06-15028369

W. Kooij

wijk Nylan Binnenstad 

tel.: 058-2127156
geen inzetS. de Haan
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 W. Kooij 

  = T284 = 

Poelruit 117 

   Leeuwarden 

   Tel 058-2896434  

   kooij-w@planet.nl 

  Gouldamadines 

 L. Dijkstra 

 =WT77 = 

 Canadezenlaan 10 

 8923 AA Leeuwarden 

         Tel 058-8443578 

  Zwart rood in intensief & schimmel 

  Zwart rood kobalt in intensief & schimmel 

Jan. Delevacq                            
= 5SDG = 

Rustenburg 4
  8925 CG Leeuwarden 

  Tel 058-2137133 

 j.delevacq@upcmail.nl  
 Agapornis Fisheri in diverse mutaties

Jacob Smink 

= 0JRL = 

Sassingastins 40 

8925 JM Leeuwarden 

Tel 058 2672693 

jacob@smink-lwd.nl 

Zebravinken – maskergrijs - witborst 

Afrikaanse prachtvinken 

mailto:kooij-w@planet.nl
mailto:w.wijkhuizen1@chello.nl
mailto:jacob@smink-lwd.nl



